Liefde op de juiste afstand  

Door Guus Moolenaar 2004

Het volgende verhaal gaat rond. In een zeer strenge winter was er een groep stekelvarkens bij elkaar gekomen. Dat is nogal bijzonder, omdat stekelvarkens van nature elkaars gezelschap niet opzoeken. Ze gaan graag hun eigen gang, maar de koude had hen bijeengedreven. Ze ontdekten dat ze zich beter voelden wanneer ze dichter tegen elkaar aan kropen, omdat ze zo hun lichaamswarmte met elkaar konden delen. 

Maar .. als ze te dichtbij elkaar kwamen, prikten ze elkaar met hun naalden. Na wat geëxperimenteer en wat heen en weer schuiven, waren ze in staat om zoveel afstand te houden, dat ze konden profiteren van elkaars lichaamswarmte, zonder dat ze elkaar met hun naalden staken. 

In elke cultuur is de gewenste fysieke afstand tot elkaar verschillend. Natuurlijk hangt het af van de situatie, het soort contact etc.. Bij verliefde stelletjes ligt het natuurlijk heel anders dan in de omgang met zakenpartners. En ook dan: zelfs van mens tot mens is het verschillend. Of je het nu leuk vindt of niet, iedereen heeft ermee te maken. In een lift is het bijvoorbeeld dat heel goed waar te nemen, wanneer we op elkaars lichaamstaal letten.  

Naast lichamelijke afstand en nabijheid is er ook emotionele afstand en nabijheid 

In relaties heeft de een t.o.v. de ander veel ruimte nodig, de ander wil grote nabijheid. Net als de stekelvarkens in het voorbeeld, voelt iedereen zich dus goed bij een zekere mate van nabijheid.

Bijvoorbeeld, als een man in contact met zijn vrouw de ruimte wil hebben om zijn gevoelsleven voor zichzelf te houden (dus afstand wil houden), maar zijn vrouw dit niet accepteert en hem zeurt om te vertellen wat hij ervaart, dan voelt de man zich benauwd e/o gecontroleerd. Als zij hem weinig ruimte blijft geven, maar hem pusht, dan ervaart hij dat als verstikkend en zal hij acties ondernemen om in de ruimte te komen, bijvoorbeeld  door vaker de sportclub of bar te bezoeken of aan het verenigingleven of kerkelijke activiteiten deel te nemen.

Het kan ook andersom. Als een man zijn vrouw geen gelegenheid geeft om over haar emoties te spreken, of daar slechts met een half oor naar luistert, dan voelt zij zich waarschijnlijk in de steek gelaten. Hoe dichter de relatie is (huwelijk, en ook familiebanden, goede vrienden), hoe sterker het gevoel van in de steek gelaten te zijn of benauwd voelen ervaren wordt. 

De angst voor die gevoelens kan ons motiveren om bepaalde mensen te vermijden, of juist hen te achtervolgen. We zien dat overal, in gezinnen, maar ook in het grote gezin van God: de Gemeente.

Iedereen voelt zich goed als een bepaalde emotionele afstand wordt gehouden. Niet té close, niet té afstandelijk. Gaat iemand over die grens heen, of houdt iemand te veel afstand, dan voelt dat nu eenmaal onplezierig. 

Bij volwassenheid hoort dat we hiermee op een gezonde wijze leren omgaan, zonder anderen af te stoten. 

De regels voor afstand en nabijheid gaan fysiek en emotioneel ook op voor groepen mensen. Is jouw groep erg close met, zeg maar de leden van de groep, dan spreken we van kliekvorming. Dan wil men t.o.v. elkaar nabijheid ervaren, maar t.o.v. mensen buiten de kliek afstand. 

Ik herinner we dat ik in een gemeente kwam, waar ik onbekend was. Mensen kwamen niet naar mij toe. Wilde ik contact krijgen, dan moest ik dat zelf proberen te leggen. Dat hoeft niet altijd moedwil te zijn, maar kan door omstandigheden zo lopen. Maar er bekroop me wel een beetje het gevoel van eenzaamheid. Immers als iedereen praat met iedereen, en zelf sta je alleen met je consumptie dan voel je je een beetje verloren in de massa. Dit nodigt niet uit om terug te komen, tenzij je een doorzetter bent. 

Aan de andere kant kan het ook zijn dat je als onwennige bezoeker als het ware bedolven wordt met aandacht. Het kan zijn dat je ervaart dat mensen als een zwerm sprinkhanen over je heen komen. Nu roept dit beeld bij mij de volgende associatie op. Het komt ongevraagd en met een onzuiver motief. Zo kun je bedolven worden met “liefde” van sprinkhanen, maar die “liefde” is slechts op eigen voordeel gericht. We kunnen hieruit de les leren dat je in je benadering van anderen j moet onderzoeken wat je motief is. Projecteer je je eigen verlangen van nabijheid eigenlijk op de ander, waardoor je voorbij gaat aan de persoon zelf of om er voor de ander te zijn? Is het ‘voor wat hoort wat’? Is er sprake van onbaatzuchtige liefde, oftewel liefde die zichzelf niet zoekt?

Want anders trachten we ten diepste onze eigen verlangens te vervullen. Feitelijk kunnen mensen nooit (zeker niet op termijn) ten volle in hun onbevredigde verlangens voorzien. Dat kan alleen Christus.

Zijn er misschien redenen voor christenen om bepaalde mensen in het dagelijks leven (je werk, familie, club of welke andere groep ook), of broeders en zusters in de gemeente te mijden?

In de tijd dat mijn geestelijk leven nog niet zoveel voorstelde zei iemand eens tegen me: ‘Jij bent alleen aardig voor mensen die aardig tegen jou doen’. Dat heeft me aan het nadenken gezet. Is dit niet ons aller natuurlijke neiging?

Het kan iemand zijn die heel anders denkt dan jij doet, andere opvattingen heeft, anders gekleed is dan jij, andere gewoonten heeft dan jij, traditioneler of charismatischer is dan jij, vlotter of stijver is dan jij, in een heel ander milieu leeft, etc.. Dat kan wellicht voor jou een reden zijn om het contact met hem of haar te mijden. We hebben van nature immers lief, wie ons liefhebben; we zoeken contact met mensen die ongeveer zijn zoals wij zijn: soort zoekt soort. Mag ik (in liefde) vragen, zijn dit redenen om (als christen) anderen te mijden? Vergeten we niet dat ‘anders zijn ook gewoon is ’? Juist verschillende mensen kunnen een fantastische aanvulling zijn op elkaar. Zij bedreigen elkaar niet maar verrijken elkaar. 

Ik heb fijne vrienden. Ze zijn heel verschillend, denken niet altijd hetzelfde over de dingen, maar we geven elkaar ruimte en zijn bij elkaar betrokken. Er ligt een uitdaging in het ontdekken van het goede en het mooie in de ander. Ik geloof dat Jezus ons leert dat we dit goede leren te benoemen en te zegenen. 

afstand en nabijheid in de Bijbel 
afstand en nabijheid in de Jakobusbrief: de koninklijke wet vervullen 

Het bijbelse geloof houdt ons eigenlijk één basisregel voor: hebt elkaar lief! De basis ervan ligt in Gods grote liefde voor ons, die (Rom. 5:5!) ook in onze harten is uitgestort.

Deze basisregel staat ook in het verhaal van Jakobus 2: 8 en 9. Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt: "Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf". de Bijbel noemt dit: de koninklijke wet vervullen. Maar als de rijken bij u een streepje vóór hebben, overtreedt u de wet van God, en dan zondigt u’.

Voor rijken kun je natuurlijk ook invullen: gelijken, dus mensen die zijn zoals wij, mensen van wie we iets verwachten, mensen die bij ons passen, ‘ons kliekje’ dat denkt zoals wij.

Is het vaak niet zo, dat we in contacten met anderen waardering zoeken voor onszelf?  Willen we niet liever gewoon contact met wie ons liggen? Willen wij niet liever dat we ons gemakkelijk kunnen voelen in relatie met anderen? We hoeven immers geen vrienden te worden met iedereen, maar elkaar liefde tonen … 
afstand en nabijheid in de brief van Paulus aan de Efeziërs: vrede en eenheid in Christus 

Vroeger stond het Joodse volk wegens de verbonden die God met hen sloot, dichter bij God dan de heidenen. Paulus zegt het zo in Ef. 2:11 e.v., als hij zich richt tot de gelovigen uit de heidenen (geparafraseerd): ‘Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort…. U leefde vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u … Door het Kruis van Golgotha is Hij onze shalom geworden en heeft God eenheid gebracht’. Daarbij kun je denken aan het beeld van het lichaam met vele lichaamsdelen. Eenheid in zijn verscheidenheid. louter en alleen door genade, omdat God ervoor koos om naar jou en naar u om te zien en om je in Zijn Gemeente, in Zijn Lichaam op te nemen(1 Cor. 12:13) en Zijn vrede te schenken!

D.w.z. God accepteert jou en ieder ander mens, zonder dat we daar recht op hebben! God brengt ons samen! God heeft de ander naast je aanvaard. Hij zegt tegen jou en je medebroeder of zuster: je hoort erbij! Die waarheid is zó belangrijk dat het wezenlijk is dat we daarvan doordrongen zijn. Pas dan kunnen we elkaar zegenen met liefde door elkaar dit te doen ervaren, door een blik van verstandhouding, een gebaar, een praatje, door nabijheid. We beseffen vaak niet half hoeveel goed dit een ander kan doen.

afstand en nabijheid in Lukas: onbaatzuchtige liefde

In hoofdstuk 6: 32 e.v. staat: ‘Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen, wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen. Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij is vriendelijk en goed voor ondankbare én slechte mensen”.

Met enige schroom en tegelijkertijd ook bewogenheid, vraag ik u:

Vervullen wij de koninklijke wet van de liefde door de ander, die misschien wat anders is dan wij, te behandelen alsof hij of zij er niet bij hoort? 

Vervullen wij de wet van de liefde door geen tijd voor de ander (in de relaties) te hebben? 

Vervullen wij de wet van de liefde door iemand aan zijn lot over te laten?

Vervullen wij de wet van de liefde door geen rekening met elkaars wensen t.a.v. emotionele afstand te houden? 

Vervullen wij de wet van de liefde door minachtend of veroordelend over anderen te denken of te spreken?

Vervullen wij de wet van de liefde door te ‘eisen’ dat hij of zij veranderen moet, zodat hij/zij beter bij ons past?

Om eerlijk te zijn: ik ben geneigd om tekort te schieten. En u, jij? Wat is Gods liefde en genade toch groot, hoe Hij met ons wil omgaan als we dit eerlijk erkennen en belijden! Ik zie in gedachten de zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Ik zie hoe hij erkent: ik ben een verkeerde weg ingeslagen, maar ik ga terug. Als hij op weg gaat, dan staat zijn vader hem thuis al op te wachten, en geeft hem het beste kleed. Je zou kunnen zeggen dat God hem de mantel van zijn ongerechtigheid en zonde afdoet en hem bedekt met de mantel van de gerechtigheid, dat staat voor het opstandingleven van Jezus. 

Christus verkondigde bij zijn komst vrede, shalom, aan totaal verschillende bevolkingsgroepen met verschillende kledingstijlen, gewoonten, manieren etc.. Vrede aan hen die veraf waren, én vrede aan hen, die dichtbij waren. Wat mag dit betekenen voor jou in navolging van Hem ? Ik zeg mag, want het heeft alleen zin en betekenis, als je dit vanuit je hart wilt doen. En als u / jij het wilt, zal God het in (jo)u bewerken, zoals Hij belooft in Fil. 2:13. 
Hoe ga je nu in liefde op een gezonde wijze met afstand en nabijheid om?

Soms ontmoet je mensen, die als je ze één vinger geeft, je hele hand nemen. Kinderen hebben daar ook vaak een handje van. Natuurlijk is het niet gezond om dat toe te laten. Maar hoe dan wel? Moeten we dan maar niets zeggen, of de ander mijden of chagrijnig of geïrriteerd reageren? Zou dat de bijbelse vervulling zijn van ‘hebt elkaar lief’? … Of is er ook een alternatief? Je zou bijvoorbeeld je gevoel kunnen verwoorden. Zo komt het helaas nog wel eens voor dat een vader of moeder niet reageert op wat zoon of dochter vertelt. Ik stimuleer dan die zoon of dochter dat hij of zij niet gaat oordelen, boos of geïrriteerd wegloopt, danwel heel timide wordt, maar dat hij of zij de gevoelens teruggeeft, zonder te (ver)oordelen. Dat is zoiets als: ‘het doet me dit en dat als je …’.  Het is dan aan de ouder hoe die ermee omgaat. De zoon of dochter heeft dan gedaan wat binnen zijn of haar vermogen ligt.

Liefde op juiste afstand: Laten we naar Jezus kijken hoe dat gaat

1. aanpassen aan gezonde verlangens

Op een gegeven moment ziet Jezus dat mensen hun kinderen bij hem brengen, opdat Hij hen zou aanraken en zegenen. Maar de discipelen wilden daar een stokje voor steken want zij waren alleen op de volwassenen gericht.. Jezus wil geen uitzonderingen op de hoofdregel elkaar lief te hebben. Hij neemt het de discipelen zeer kwalijk (Marc. 10:14,15).  "Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God.  Het is zelfs zo dat wie niet als een kind het Koninkrijk van God ontvangt, er nooit kan komen". Daarna stelde Hij de kinderen met hun kinderlijk geloof als voorbeeld (voor de volwassenen). Hij omarmde en zegende hen onder oplegging van handen. Zie je het voor je? Wij volgen onze eigen belangen en vergeten Gods grootste belang: mensen! In dit geval: kinderen.

Hij die zoveel anders was en is dan kinderen, paste zich zo op een gezonde wijze aan hun gezonde verlangens aan, maar corrigeert de discipelen die aan het gebod van de liefde voor anderen voorbijgingen.

2. Grenzen aangeven 

Soms ontmoet Hij mensen met ongezonde verlangens: ‘En de Farizeeën … gingen  met Hem in debat; en zij verlangden van Hem een teken uit de hemel, om Hem te verzoeken’ (Markus 8:11). Jezus is heel duidelijk: dat teken geef ik u niet. Er zal u geen ander teken gegeven worden dan dat van Jona de profeet! Jezus liet zich niet misbruiken en ging de discussie vervolgens uit de weg. Hij wierp geen parels voor de zwijnen. Hij schijnt zich nog minder druk te maken over wat anderen van Hem dachten. 

Toon Hermans zei eens: ‘Een eik is een eik, een den is een den, maar ik ben wie ik ben’. Dit is geen vrijbrief om niet te hoeven veranderen, maar een je ervan bewustzijn dat de Allerhoogste je zegt dat je er mag zijn met je wensen, je persoonlijkheid én je grenzen. 

3. Persoonlijke overtuiging en eigen vrije keuze

We hoeven niet altijd aan verlangens van anderen te voldoen. Hiervoor is een gevoel van veiligheid nodig. Toen Jezus verzocht werd, was er geen veiligheid. Als we ons gemanipuleerd voelen, ook niet. Dan hoeven we de ander geen ruimte te bieden.

Als je iemand een kans wilt geven, kom de ander dan tegemoet vanuit jouw persoonlijke overtuiging en vanuit jouw eigen vrije keus. Doe dit uit liefde en nooit wegens het gevoel dat het nu eenmaal zou moeten. Nog minder uit schuldgevoel. God verlangt ook geen afgeperste giften van ons. Hij perst niets van ons af. Hij wacht liever op ons, zodat we met ons hart Hem geven wat Hem toekomt. Hij dwingt niemand te doen wat Hij wil. Maar Hij vertelt wel wat Hij van ons verwacht. 

Zo kun je, als je gesloten bent, door de liefde van Christus die in je is, ervoor kiezen, aan de behoeften van je partner tegemoet te komen. Bijv. als je partner graag over zijn of haar gevoelens praat, kun je wat minder afstand houden, omdat dit de ander het gevoel geeft van eenzaamheid. Je kunt zeggen dat je het moeilijk vind en wat het jou doet om de emoties van de ander aan te horen. Vraag daarvoor begrip. Zeg bijvoorbeeld ‘ik weet niet hoe ik met jouw gevoelens om moet gaan, maar je bent me teveel waard om ervoor weg te lopen. Help je mij er even mee?’. Tien tegen één is het al een succes als je slechts met je hart luistert, géén ongevraagde adviezen geeft en, indien gepast, een arm op iemands schouder legt!

Wanneer je dat allebei doet, zal de liefde vrijkomen, de liefde die God bedoelde voor de relatie!

4. Maak het bespreekbaar

Als je vindt dat je partner of iemand anders die je dierbaar is, afstandelijk doet, wat je op grond van de relatie niet zou verwachten, vraag hem of haar of het OK tussen jullie is. Zeg bijv. zonder een oordeel te vellen: “Joh, ik ervaar wat afstand, en ik begrijp niet waarom. Dat vind ik heel vervelend”. Geef dus zo mogelijk aan wat die afstand je doet, zonder te manipuleren. En laat de ander altijd vrij in zijn keus om dichterbij te komen of niet. Trek niet aan de grenzen van de ander. Liefde biedt immers ruimte. Je calculeert dan in dat je door zo te handelen geen garanties hebt dat het goed gaat, maar je hebt dan wel gedaan wat je kunt. 

Als Jezus vlak voor zijn dood staat, wil Hij gaan bidden. Hij zegt dat ook tegen zijn discipelen en vraagt Petrus, Johannes en Jakobus met hem te waken, want, zegt Hij: mijn ziel is zeer bedroefd.

Er is, zoals gezegd, geen enkele garantie dat het goed gaat als je zegt wat iets je doet. In dit geval bedroeven de discipelen Hem door in slaap te vallen. Maar dat is niet Jezus’ verantwoording. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid om te zeggen, dus te communiceren wat Hij voelt en te vragen wat Hij verlangt. Dit gaat ook voor ons op.

5. Zeg wat het voor je betekent als de ander te close of te afstandelijk is. 

Als je vindt dat je partner, broeder of zuster je te dicht op de huid zit, zeg dan dat zijn of haar welzijn (belangstelling???) je iets doet, maar dat wat gezegd of gedaan wordt …dit en dit… bij je losmaakt.. of oproept..  Toon vervolgens begrip voor het verlangen van de ander en geef aan hoever je grenzen wèl reiken. Zoek een tussenweg. Laat Christus jouw diepste behoeften vervullen door je in de stilte op Hem te richten.

Uitdaging    

Misschien zijn we wel een beetje als een stekelvarken. Misschien zijn we wat eenzelvig. Maar we kunnen net als de groep stekelvarkens met wat oefening leren om de juiste afstand te vinden waarbij iedereen zich wel voelt. Boven de dieren hebben we de mogelijkheid met woorden te communiceren. Wij kunnen leren verschillen te accepteren. We hebben de mogelijkheid gekregen om anderen  te leren liefhebben (door Christus’ opstandingleven in ons als christenen), zonder te veroordelen. We kunnen ons erin oefenen om ons in te leven in de ander.  We kunnen ervoor kiezen om het grote gebod, de koninklijke wet te vervullen door anderen Gods liefde te doen ervaren, met inachtname van onze grenzen van veiligheid. Liefde op juiste afstand is: grenzen van anderen accepteren en die van jezelf aangeven. 

Guus Moolenaar, 
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